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Deze periode is bij uitstek
geschikt om aandacht te beste-
den aan het lijden en sterven van
Christus. De DVD “The passion
of the Christ” is daarvoor prima
geschikt. De DVD is zowel te

huur als te koop

Steeds meer grote artiesten laten
in hun shows iets merken van
geloof. Zo viel Anastacia bid-
dend op het podium neer toen
ze vroeg om hulp voor deze
wereld, maar ook Madonna
stond geruime tijd stil bij Jezus.
Journalisten weten er niet zoveel
raad mee. De seculiere merken
het nauwelijks op, de christelijke
vinden het maar niets. Blijft de
vraag hoe Christus dat zou heb-

ben gevonden?

Het wereldse dansblad heeft

de christenen cok ontdekt als
sub-cultuur. In het jongsie num-
mer van ID&T Release wordt

in de rubriek “Night and Date™
aandacht besteed aan christelijke
datingsites. Volgens ID&T wor-
den deze christelijke datingsites

steeds populairder.

Jan Wietsma

r stroomden twee

rivieren door
Christenland, de Liefde en
de Waarheid. De bewoners
van het land renden als gek-
ken heen en weer, om nu
eens uit de ene dan weer uit
de andere stroom hun water
te putten. Een oude man zat
bij de bron waaruit beide
rivieren ontsprongen en
lachte door zijn tranen heen.
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Waarom vieren we kerst niet op 25 maart maar pas negen maanden

later? In 2005 is dat weliswaar wat lastig, want uitgerekend op die dag

valt Goede Vrijdag. We lopen dan een vrije dag mis en dat is nou ook

weer niet de bedoeling. Maar waarom dan toch 25 maart?

Kerst in maart!

Volgens onze kalender moet het onge-
veer half maart zijn geweest.

Gabriél, aangenaam...

Maria is thuis druk bezig met eten klaar-
maken. Plotseling staat er een intrigeren-
de figuur in de keuken. De mysterieuze
verschijning maakt zich bekend als engel:
“Mijn naam is Gabriél, aangenaam...”
Nauwelijks bekomen van de schrik krijgt
Maria een verbijsterende boodschap te
horen. Ze zal zwanger worden en een
zoon krijgen en dat op een tamelijk
onorthodoxe wijze: “de Heilige Geest

zal over u komen en de kracht van de
Allerhoogste zal u overschaduwen,
daarom zal ook het heilige, dat verwekt
wordt, Zoon Gods genoemd worden”. De
evangelist Lucas, naar verluidt een man
met een medische opleiding, schrijft het
toch echt z6 op. “Hoe leg ik dat Jozef uit?
En mijn buurvrouwen? En straks mijn
zoon?”vraagt Maria zich af. “Laat dat
maar aan mij over”, heeft Gabriél nog
gezegd, waarna hij weer even snel ver-
dwijnt als hij gekomen was.

Zou Maria, bijgekomen van deze kos-
mische ontmoeting, nog gedacht hebben
aan haar leraar geschiedenis op de basis-
school in Nazareth? De geschiedenisboe-
ken staan immers vol met godenzonen.
De Griekse mythologie heeft wat dat
betreft een rijke traditie. Volgens som-
migen zijn ze tot op heden te bewon-
deren in de Amsterdam Arena. En aan
de oorsprong van de Egyptische farao’s
was eveneens veel menselijks vreemd.
Maar voetballers en farao’s zelf weten
wel beter, weet ook Maria. En haar God
is een God van orde en niet van noodlot
en willekeur. Haar reactie getuigt van
een wijsheid die eeuwen later nog zal

nagalmen in een Beatles-klassieker: Let

it be. Hoe Maria dit allemaal beleefd
moet hebben, is voor ons een vraag en
voor haar een weet. Is ook niet echt van
belang. Een andere vraag is veel interes-
santer: Waarom is 25 maart niet een chris-
telijke feestdag?

Onbevlekte ontvangenis

Katholieken kunnen beter feestvieren
dan protestanten. Ze hebben dan ook
meer feestdagen. De katholieke traditie
kent bijvoorbeeld Maria’s Onbevlekte
Ontvangenis. Maar dit gaat niet over de
conceptie van Jezus. Om de leer van de
erfzonde in de steigers te houden, moest
Maria zelf op bijzondere wijze ter wereld
gekomen zijn. Het kon toch immers niet
zo zijn, dat Jezus werd geboren uit een
vrouw die behept was met erfzonde.
Vandaar die ‘onbevlekte ontvangenis’.
Theologisch gezien een tamelijk ingewik-
kelde constructie uit 1854. Het was ach-
teraf gezien handiger geweest de leer van
de erfzonde nog eens kritisch tegen het
licht te houden, maar dit terzijde.

Jezus is geen nieuwe Mozes

De protestantse traditie zwijgt in alle
talen over de conceptie van Jezus.
Opmerkelijk, want rond die 25ste maart
gebeurde er toch iets wonderlijks: het
onzichtbare verbond zich met het zicht-
bare, het bovennatuurlijke bevruchte
het natuurlijke. God manifesteerde zich
hoogstpersoonlijk in wat wij als onze
werkelijkheid ervaren: het ruimte-tijd
domein. De evangelist Johannes zegt
het zo: “de wet is door Mozes gegeven,
de genade en waarheid zijn door Jezus
Christus gekomen” (Joh. 1:17) Hoe je
moet leven in de zichtbare werkelijk-
heid heeft Mozes ons vertelt. Hoe het
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reilt en zeilt in de onzichtbare wereld,
waar het op geloof aankomt, heeft Jezus
seopenbaard. Later laat Jezus zien dat
Hij ook over de natuurlijke wetmatig-
heden heerst. Hij heeft geen boodschap
aan de zwaartekracht en loopt over
water. Water verandert hij desnoods in
wijn. Zijn missie was niet als mens tot
voorbeeld te zijn, Jezus is geen nieuwe
Mozes. Zijn missie was voor ons de
kloof tussen de zichtbare en de onzicht-
bare werkelijkheid te overbruggen. Hij
spreckt daarom vaak in even eenvou-
dige als fascinerende gelijkenissen. Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan ...
en dan komt er weer een poging zijn
discipelen duidelijk te maken hoe de
onzichtbare werkelijkheid functioneert.
Jezus had hun immers beloofd dat ze de
hemel geopend zouden zien.

Geloof en verstand

Waarom is 25 maart niet Eerste
Kerstdag? Weliswaar zingen de engelen
op 25 december uit volle borst, onge-
twijfeld een grootse gebeurtenis. Maar

is conceptie niet een groter wonder dan
de geboorte zelf? Of speelt wellicht een
hang naar het tastbare de mens parten.
De romantiek van het kindeke in de krib-
be, vrede-op-aarde-gezangen en het hele
jingle-bell-circus spreken nu eenmaal
meer tot de verbeelding dan een omstre-
den conceptie. Zelfs Hollywood kan er

— tot op heden althans, want wie weet
leest Steven Spielberg het blad Reveil

- niet mee uit de voeten.

Nu zijn er mensen die hier niets van
begrijpen. Die zijn in goed gezelschap
want wic begrijpt dit eigenlijk wel?

De vraag na Genesis is niet:
‘Als God goed is, waarom is er dan
zoveel kwaad op de wereld?’

Maar veeleer:

‘Als de duivel kwaad is,
dan nog zoveel goeds op de wereld?’

De menselijke geest is gezegend met
functies als intelligentie en taalbeheer-
sing. De wereld van God gaat echter
alleen open door een andere functie
van de menselijke geest in te schake-
len: geloof. Geen goedgelovigheid, geen
bijgeloof of (nieuwe-) tijdgeest-geloof
maar geloof dat zich op God richt. De
paus noemde dit ooit de ‘duplex ordo’,
verstand en geloof als een tweesporen-
beleid. En waarom ook nict, immers
geloof en wetenschap kunnen één ding
gemeen hebben: de vreze des Heren is
het beginsel der wijsheid.

Wat je ziet en wat je niet ziet

Niet alleen op 25 maart verbindt zich de
onzichtbare wereld met de zichtbare. Op
meerdere plaatsen in de Bijbel kunnen
we lezen hoe die ene wereld zich verbindt
met de andere of zich juist ontkoppelt.
Zo lezen we in het boek Genesis hoe bij
de mens de kennis van goed wordt aan-
gevuld met de kennis van kwaad. Door
te eten van de boom van kennis van
goed en kwaad stelt de mens de machten
van de duisternis in staat de zichtbare
schepping te bevruchten met ellende en
duisternis. Daarmee wordt de scheiding
tussen God en mens een feit. Dat is de
cerste keer dat de duistere zijde van de
onzichtbare wereld de zichtbare wereld
bevrucht. Met desastreuze gevolgen tot

waarom is er
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op de huidige dag. De vraag na Genesis
is niet: ‘Als God goed is, waarom is er dan
zoveel kwaad op de wereld?” maar veel-
eer ‘Als de duivel kwaad is, waarom is er
dan nog zoveel goeds op de wereld?’ Zo
kunnen we ook lezen dat in Getsemané
Gods Geest zich op donderdag terug-
trekt: Jezus wordt mens zoals u en ik. De
machten van de duisternis laten de kans
niet lopen en storten zich met alle geweld
op Hem. Jezus was niet meer ‘één met
God’ en dat welgeteld drie dagen en drie
nachten.

De mensheid heeft altijd geworsteld met
de onzichtbare werkelijkheid. De apostel
Paulus kan daar over meepraten. Hij
groeit op in de Joodse, monotheistische
cultuur. Later komt hij in aanraking met
het polytheistische gedachtegoed van de
Romeinse en Griekse cultuur. Zij zien
hun goden als wispelturige machten en
krachten die je maar beter te vriend
kunt houden. Paulus zet daar het eeuwig
onveranderlijke van die ene God tegen-
over, daarbij onvermoeibaar wijzende op
Jezus, Gods Zoon.

Een keerpunt in de geschiedenis van de
mensheid: 25 maart in het jaar nul voor
Christus ... Wat een dag!

Arie Mol
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